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CHAKRA 1 - MULADHARA

Bloom-aanbieding!
Chakra-Magie, incl. 8 video’s voor €35 

(i.p.v. €47)
Maak gebruik van de kortingscode: BLOOM35!

www.wellicht.nu/chakramagie

Transformatiementor Laura Nidhan is gespecia-
liseerd in de universele levensenergie en in de chakra’s, 
topics die haar mateloos blijven boeien en inspireren. 
Haar jarenlange ervaring in zelfontdekking, groei en 
bewustwording heeft Laura-Nidhan gebundeld in één 
boek: ‘Chakra-Magie’. In dit boek neemt ze jou bij de 
hand, op een luchtige manier, maar toch met voldoende 
diepgang. Wil je meer diepgang, om zo dichter bij jezelf 
te komen? Dan helpt dit boek je al een heel eind op weg.


